
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

We zijn de derde schoolweek ingegaan en op deze eerste maandag van de maand ontvangt 

u weer het Ericanieuws, dat deze keer voor het grootste deel in het teken staat van ons 

jubileum; 60 jaar Ericaschool! In de week van 25-29 september vieren we dit uitgebreid met 

allerlei activiteiten. Vanaf woensdag 6 september zal de eerste activiteit al starten; een 

schoollied bedenken. Leest u goed door wat er op elke dag in de jubileumweek gebeurt op 

school? Op 28 september staan zoals u hieronder kunt lezen twee voorstellingen gepland; u 

hoort zo snel mogelijk voor welk moment u wordt uitgenodigd.  

 

Hartelijke groet, team Ericaschool 

 

Agenda 
 

Datum Tijd  Onderwerp 

5 september  8.00-9.00 uur Startactiviteit groep 4/5 

5 september  19.00-20.00 uur Informatieavond groepen 3a en 3b 

6 september  8.00-9.00 uur Startactiviteit groep 4a 

7 september  16.30-18.00 uur Startactiviteit groep 1/2c 

15 september  Hele dag Sportolympiade groep 5-8 

18 september  9.00-10.00 uur Informatiemoment ouders NT2 

18 september  19.00-21.00 uur Informatieavond plusklas op Springplank 

21 september 19.30-21.30 uur MR-vergadering 

25-29 september Hele week Jubileumweek 60 jaar Ericaschool 
Zie verderop in het Ericanieuws de planning per 
schooldag 

25 september  Hele dag  Kinderen mogen verkleed naar school 

27 september 18.30-21.30 uur GMR-vergadering 

28 september 17.00-18.00 uur 
18.30-19.30 uur  

Twee identieke voorstellingen  

2 oktober 19.00-20.00 uur Informatieavond groepen 8 

 
 
Let op: Op de informatieavond van groep 3a en groep 3b verwachten we van alle kinderen 
een ouder i.v.m. toelichting op het samen optrekken (school en thuis) in het leesproces van 
de kinderen.  
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Geboren!  
 
In de zomervakantie kreeg Leonoor (groep 1/2b) 
een zusje. We feliciteren Leonoor, zusje Evelijn en 
papa en mama met de geboorte van Olieve! 
 
 
 
 
 
 

  

Ontruimingsoefening 
 

Elk schooljaar doen we twee keer een ontruimingsoefening. 

De eerste keer is dit op een aangekondigd moment, de tweede 

keer op een onverwacht moment. In de weken na 

zomervakantie bereiden we in de groep de kinderen voor en 

op 21 september zal de eerste ontruimingsoefening 

plaatsvinden. We vinden het belangrijk met de kinderen te 

weten wat we moeten doen als zich een calamiteit voordoet.   

 

 

Dagopeningen 

 
In Kind Op Maandag, de methode die we schoolbreed gebruiken 

voor onze dagopening,  staan de komende verhalen in het teken 

van het begin.  

Het verhaal van God en de mensen begint met de schepping van 

alles om ons heen: de aarde, de dieren en de mensen. God ziet 

hoe mooi alles is. Maar hij ziet het ook misgaan, als mensen niet 

goed voor elkaar zijn. Kaïn slaat zijn broer dood en in de tijd van 

Noach doen mensen verkeerde dingen. Toch blijft God geloven in 

de toekomst van de mensen. Hij maakt een nieuw begin! 

 

 

Jubileum: 60 jaar Ericaschool!  
 
Dit jaar bestaat de Ericaschool 60 jaar. En dat vieren we met een 

feestweek eind september. Hieronder een uitgebreid overzicht van 

alle activiteiten. We zoeken nog ouders die willen fotograferen 

tijdens de musicaluitvoering op de avond van 28 september. Een 

ouder die fotografeert kan tijdens de 1e voorstelling genieten van 

de musical en tijdens de 2e voorstelling foto’s maken. Aanmelden 

graag via kmajoor@ericaschool.nl. Ook zijn we op zoek naar 

(rest)hout (zie het schema hieronder bij maandag 18 september). 

mailto:kmajoor@ericaschool.nl


 
 

Datum Activiteit Actie voor kinderen/ouders 

Vanaf woensdag 
6 september 

Wedstrijd “Het mooiste 
schoollied” 
Het schoollied dat gekozen wordt 
wint een echte prijsbeker 

Bedenk als kind (met je ouders of broers 
en zussen) een Ericalied. Film het 
gezongen lied en stuur dit  naar: 
rgroothedde@ericaschool.nl (Rianne) 

maandag 18 
september tot 
en met vrijdag 
22 september 

Bouwen van een feestelijke 
toegangspoort 
Samen bouwen we van resthout 
bij de fietsenstalling aan de 
Beukenlaan een grote, feestelijke 
poort. 

Neem in de week van 18 tot en met 22 
september resthout mee. 
 

Welke ouders willen de kinderen op welk 
moment dan ook onder schooltijd helpen 
timmeren? Aanmelden via 
kmajoor@ericaschool.nl 
(Karin Majoor) 

maandag 25 
september 

Toneelstuk “een bijzonder 
cadeau” 
Teamleden voeren een 
toneelstuk op voor alle kinderen. 
 

Jureren “het mooiste  schoollied” 
Keuze van het winnende lied door 
een collega, wethouder van 
onderwijs, de klusjesman en een 
oud-leerling. 
 

Tegeltjes ontwerpen 
De kinderen maken een 
tekening/schildering op een 
tegeltje. Dit tegeltje krijgt een 
plek op de houten poort.  

Alle kinderen mogen deze dag verkleed 
naar school komen. 

dinsdag 26 
september 

Prijs uitreiking schoollied 
De rest van de week leren de 
kinderen het lied in de klas. 
Gekke Feesthoeden Dag 
Kinderen maken in de klas hun 
eigen feesthoed. Om 13.30 uur 
gaan ze hiermee met de hele 
school op de foto. 

Kinderen mogen zelf een versiersel 
meenemen voor op de hoed (glitters, 
slingers, vlaggetje, knuffel etc). 

woensdag 27 
september 

Cupcakes versieren 
De kinderen van groep 1-4 
versieren een cupcake. De hogere 
groepen genieten van een los 
cakeje. 
Tijdcapsule 
Groep 4-5 tot en met 8 gaat een 
blad ontwerpen voor in een 
tijdcapsule, die pas over 10 jaar 
mag worden opgegraven.  
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donderdag 28 
september 

Musicaldag 
Alle kinderen van de school 
zetten in 1 dag een musical in 
elkaar, onder leiding van een 
extern team. In de avond treden 
zij op voor ouders in de 
Ontmoetingskerk. 
Sem Jansen (oud-leerling) zal de 
voorstelling filmen, zodat andere 
familieleden later mee kunnen 
genieten. 
 
In de week na het jubileum zingt 
een groep kinderen de liedjes in 
de Tollekamp. 
 

Van elk gezin mogen er 2 ouders komen. 
Vanwege de brandveiligheid is meer 
mensen niet toegestaan. 
Ouders ontvangen van tevoren een 
toegangskaartje voor de voorstelling van 
a. 17.00-18.00 uur 
b. 18.30-19.30 uur 
 

vrijdag 29 
september 

Feestkaartenwedstrijd 
Alle kinderen mogen een 
ansichtkaart ontwerpen. Er 
worden er 6 uitgekozen (diverse 
leeftijden). Van deze 6 kaarten 
worden setjes gedrukt. Deze 
mogen de kinderen verkopen (op 
later moment) voor de Stichting 
Bo viert Feest (zie 
https://stichtingboviertfeest.nl/) 
 
Tijdens de week doet elke groep 
een spelletjesronde vanuit het 60 
seconds pakket. 

Ongeveer 1,5 week na de jubileumweek: 
elk kind mag proberen minimaal 5 setjes 
kaarten te verkopen voor het goede doel 
(€2,50 per setje van 6 kaarten). 
Meer info volgt later. 

 

 

Vanuit het bestuur 

 
Op donderdag 31 augustus namen we uitgebreid afscheid van Henri Verhoeks. Hij was bijna 

6 jaar bestuurslid van VPCO Rhenen, waarbij hij het grootste deel van de tijd de taak van 

voorzitter op zich nam. Bedankt Henri, voor jouw enorme inzet en betrokkenheid. 

We zijn nog op zoek naar een ouder (vanwege de verdeling bij voorkeur iemand vanuit de 

Ericaschool) die als bestuurslid mee wil denken met het reilen en zeilen op onze beide 

scholen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bert Hardeman of Karin Majoor 

 

Lied van de maand  
 
Het lied van de maand september is: "Sorry zeggen". 

https://www.youtube.com/watch?v=gz4A1YSn1MQ  

Dit lied stelt goede vragen, zoals: Waarom moet ik sorry 

zeggen? Moet ik sorry zeggen als de ander begon? En moet je ook sorry zeggen, als iets per 

ongeluk ging? Luister het eens met uw kind! 
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Vanuit de gebedsgroep 

Dromen... De vakantie is voorbij, het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Steeds een stapje 

dichter naar de ‘grote mensen’ wereld. Een wereld waar dromen misschien waar gaan 

worden of juist helemaal niet. Wat zijn jouw gedachten over de toekomst? Volgens de Bijbel 

heeft God ook dromen met deze wereld en ook met jou en mij.   

 

Dit is wat God zegt: ‘Mijn plan met jullie staat vast, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie 

ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.’ (Jeremia 29:11)  Nieuwsgierig naar 

meer? Lees dan de bijlage bij dit Ericanieuws. 

 

Wil je ook met ons meebidden of meer weten over de gebedsgroep? Zou je graag willen dat 

we voor jou of je kind(eren) bidden? Stuur dan een mailtje 

naar gebedsgroep@ericaschool.nl of maak gebruik van de gebedsbus in de Ericaplaza.  

 

Schoolgids 
De nieuwe schoolgids staat weer online in de bibliotheek in het ouderportaal. Hierin vindt u 

heel veel belangrijke informatie voor ouders over de school. 

 

Bijlagen:  
- Flyer gebedsgroep 
- Flyer Open Monumentendag 

      

          Met grote regelmaat plaatsen we leuke  

          foto’s van actualiteiten op facebook.  

Volgt u ons ook? 

https://www.facebook.com/EricaschoolRHN 

Kijk ook eens op onze website!  

https://www.ericaschool.nl/ 
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